
 

        Uitnodiging : Keltische avond 
Wanneer:   15 april 2016 

Waar:   café Spikker  

Hoe laat:   20.00 uur  stipt! 

 

 

Kjels van Lettele, 

 

We gaan het 2de jaar van de Kjels knallend afsluiten en goed uitpakken met een Keltische avond.  

Om 20.00 uur stipt starten we met een stuk entertainment door ‘The Celts from Little Rock’. Aansluitend 

om 20.30 start het Keltisch vermaak en de smaak onder leiding van Henri Goossen van Whisky Entertaining 

(kijk op www.goossenwhisky.com ). Hij is een echte entertainer dus vermaak is gegarandeerd, tevens 

verzorgt hij een whisky proeverij. Wij zorgen voor muziek en hapjes. 

 

Voor dit evenement vragen we een entreeprijs. We vragen een bijdrage van € 15 per persoon voor deze 

speciale avond. De deelname is beperkt ,dus vragen we jullie om je snel aan te melden, vol is vol. 

Dus ai-j Kjel bint dan geef ie oe noe op! 

Let op: Voornoemde kosten zijn voor het entertrainingsprogramma, whisky's en de hapjes. Koffie en 

overige drankjes zijn voor eigen rekening! 

 

We vragen jullie om je aan te melden vóór 10 april a.s., dit kan eenvoudig door deze mail te 

beantwoorden. Mocht blijken dat er onder de Kjels onvoldoende belangstelling bestaat, dan zijn we 

i.v.m. de kosten genoodzaakt mensen buiten onze groep te benaderen. 

 

“Ai d’r bint, dan muj d’r wezen”, dat is onze slogan bedacht door onze Kjel van het allereerste uur, Tom 

Meijerink. Hij vertrekt als bestuurs-Kjel. Ook Paul te Riele vertrekt als bestuurs-Kjel. Een reden te meer om 

aanwezig te zijn om deze bestuurs-Kjels samen te bedanken voor hun inzet! 

 

Misschien overbodig om te zeggen maar de deelname aan al onze activiteiten is op eigen risico. 

 

Groet’n, 

Paul te Riele, Tom Meijerink, Wilfried van Oldeniel en Marcel Obdeijn, 

 

PS: bekijk ook eens onze website 

www.kjelsvanlettele.nl 


