
 

 

Kjels van Lettele, 

 

Het 4e jaar van de Kjels staat op het punt te beginnen! 

 

Onder het motto “Ai d’r bint, dan muj d’r wèz’n” hebben we ook nu weer een 6-tal 

bijeenkomsten onder de pet geschikt voor alle Kjels! Jullie hebben allen het 

programma in de mail ontvangen en ook op www.kjelsvanlettele.nl vind je het 

programma met de data voor 2017-2018. Zet ze alvast in je agenda!  

 

Vorig seizoen hebben we bijzondere bijeenkomsten gehad in de breedste zin, we 

hebben gezongen in de Huskamer, geleerd over Lettele, gewonnen van 

Okkenbroek, geluisterd naar een Urologe, we zijn het Klooster in geweest en sloten af 

met een cultureel feest!  

 

Dan de start van seizoen 4, we verzamelen ons met de fiets op het Kruuspunt in 

Lettele en stappen stipt om 19.15 uur op om te gaan naar iets wat verscholen in het 

groen… van Lettele ligt. Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Voor diegenen die niet 

mee kunnen fietsen en met de auto gaan volgt terplekke instructie.  

 

Zoals het gaat bij de Kjels is het formele programma afgelopen rond 22.00 uur en 

gaat voor wie wil het informele deel nog even door. Deelname is als altijd op eigen 

risico en consumpties zijn voor eigen rekening. Tip: zorg voor voldoende kleingeld.  

 

We hopen jullie allen op 22 september aanstaande te zien en gaan er samen een 

mooie avond en seizoen van maken! 

 

Groet’n, 

Erwin, Herman, Han 

 

PS. Ideeën en suggesties passend bij de Kjels van Lettele zijn altijd welkom! 

Uitnodiging:  Verscholen in het groen… 

Wanneer:  22 september 2017 

Waar:   Kruuspunt Lettele 

Aanvang:  Opstap (fietse) 19.15 uur 


