
 

 

 

Beste Kjel, 

 

 

De eerste helft van dit lustrum jaar zit er op. We hebben dit seizoen al gezongen, gedronken 

en het hoger op gezocht. De tweede helft van dit seizoen helft wordt gokken op culinaire en 

verbale hoogstandjes. “Ai d’r bint, dan muj d’r wèz’n” is weer het uitgangspunt voor 3 

memorabele bijeenkomsten. 

 

.  

Vrijdag 15 februari ben je om 20.00 uur van harte welkom bij de Koerkamp. Vanuit hier zullen 

we naar verschillende plekken binnen Lettele lopen. Je wandelschoenen kun je thuis laten. 

Beter is het om Fischermans Friends bij je te hebben. Deze bijeenkomst is geschikt voor alle 

Kjels!  

 

Wij verwachten dat  het formele programma rond 22.00 uur is afgelopen. Voor wie wil gaat 

het informele deel nog even door. Deelname is als altijd op eigen risico en consumpties zijn 

voor eigen rekening 
 

Groet’n, 

Ed, Reinier en Erwin 

 

Uitnodiging:  Sterke verhalen 

Wanneer:          Vrijdag 15 februari 2019 

Waar:   de Koerkamp  

Aanvang:  20.00 uur 


