Uitnodiiging: Jubileum Kjels op chique

Wanneer: Vrijdag 12 april
Waar: Restaurant de Koerkamp
Aanvang: 19.30 uur

Geachte Kjel,

Het is ons een genoegen u te mogen uitnodigen voor ons vijfjarig jubileum op vrijdag 12 april
in Restaurant de Koerkamp.

“Ai d’r bint, dan muj d'r wéz'n”. Poets de schoenen en trek de zondagse kleren aan, de Kjels
gaan op Chique.

Vork links, mes rechts, of juist andersom? Grote lepel, kleine lepel? Wat is “Not done” en wat
juist weer wel? Kortom, hoe heurt het eigenlijk? We gaan onze kennis van tafelgebruiken
toetsen. Niet alleen de theorie, maar ook de praktijk krijgt aandacht.

Omdat we de expertise van een deskundige inroepen en omdat we exquise willen dineren,
vragen we een bijdrage van €10.00 per kjel. Voor deze bijeenkomst is opgave voor 5 april
noodzakelijk door beantwoording van deze e-mail. U kunt daarin ook uw dieetwensen
aangeven. Wij stellen contante en gepaste betaling bij binnenkomst op prijs.

Zoals u bovenaan in deze uitnodiging kunt lezen, zal deze avond al om 19.30 uur
aanvangen.

Wij verwelkomen u graag op 12 april.
Met de meeste hoogachting,

Uw dienaren,

Ed de Boer

Reinier de Weerd
Erwin Kleine Koerkamp



